
Bijenhotels 

Ze zijn er! Meer dan honderd bijenhotels. Wellicht is Molenhoek nu het meest bijvriendelijke 
dorp van Nederland. En er komen er nog meer! Een heus bijenresort is in aanbouw op het 
terrein van de Vereniging Natuurmonumenten. Ook zelf bouwen is niet moeilijk. En voor ste-
kende bijen hoef je echt niet bang te zijn, zeggen bijendeskundigen.  
 
Het is hard nodig om de bijen een hart onder de riem te steken. Het gaat wereldwijd niet goed met 
de bij. Bijen, wespen en hommels zijn er in honderden soorten en maten. Naast de bekende honing-
bij zijn er tal van ‘wilde’ of ‘solitaire’ bijen. Deze steken niet en zijn onmisbaar voor het leven op aar-
de! Bijen zorgen voor de bestuiving (= bevruchting) van maar liefst 70% van alle bloeiende planten. 
Ook voor een groot deel van onze voedselplanten zijn bijen nodig. 
Bijen hebben het, door tal van oorzaken, de laatste jaren steeds moeilijker om te overleven. Om de 
wilde bijen te helpen met overleven kun je onder andere bijenhotels ophangen en een bloemrijke 
tuin maken! 
Zaterdag 20 april waren ze te koop. Achter het station. Meer dan honderd lagen er met het logo van 
de Dorpsraad er op. Die Dorpsraad had een prijsvraag uitgeschreven onder het motto ‘Molenhoek 
pakt aan’. De bijenhotels wonnen niet de hoofdprijs maar scoorden wel hoog. De initiatiefnemer, 
Arthur Hofstad, ging aan de slag samen met de milieuvereniging Animo en een groepje vrijwilligers. 
En er was steun van de Vereniging Natuurmonumenten. Die leverde de houtschijven en werkten mee 
aan de bouw van het bijenresort op hun terrein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bert Janssen van Animo (links) en Arthur Hofstad tonen trots hun bijenhotels 
 



 
 
 
Molenhoekers konden een bijenhotel kopen voor, u leest het goed, één euro. En dan kregen ze er 
ook nog een zakje bloemzaad bij en een mooie instructiekaart voor het zelf bouwen van een eigen 
bijenhotel (zie instructie aan het eind van dit artikel).  
 
De bedoeling was dat het bijenresort achter het station gebouwd zou worden. Een mooie plek, goed 
zichtbaar voor de vele reizigers die hier dagelijks passeren. En een mooi visitekaartje van Molenhoek. 
Maar die plek zorgde voor de nodige reuring. Na een mooi artikel in de Gelderlander trok de politiek 
aan de bel.  
Bang voor stekende bijen?  
Of zou een potentieel industrieterrein te veel natuurwaarde krijgen? 
Dat ging dus niet door pal achter het station.  
Het resort is nu in aanbouw achter het hek, onzichtbaar voor de reizigers. Weg visitekaartje.  
Maar misschien wel zeker zo rustig voor die nijvere diertjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                  Bijenresort in aanbouw                                               Resortje in een Molenhoekse tuin  
 



 


